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Maatwerk 
 

 

 

In 2021 gaf ik een tijdje Nederlands op een MBO-vakschool. Daar werden jongens (en een 

enkele meid) opgeleid tot timmerman of meubelmaker. Ik vond het geweldig om er door de 

gangen langs de praktijklokalen te lopen! Je rook het hout en je zag er de mooiste meubels 

ontstaan. Op school en tijdens hun stages leren de jongeren om maatwerk te leveren. De 

klant kan de boekenkast krijgen zoals hij hem wil. En wil je ronde kozijnen? Het kan gemaakt 

worden! 

Van een docent Nederlands wordt ook wel wat maatwerk gevraagd. Het zijn klassen vol 

jongens die graag met hun handen werken. Het vak Nederlands is alleen noodzakelijk kwaad. 

Het staat op het rooster en je moet je examens nou eenmaal afleggen om je diploma te 

kunnen krijgen. Maar leuk is anders! 

Die tegenzin als het gaat om Nederlands ontstaat vaak ook omdat ze het heel moeilijk 

vinden. Het is meestal niet hun sterkste kant. Het schrijven van een officiële brief of een 

overtuigende tekst is niet niks. En grammatica en werkwoordspelling; je ziet ze denken ‘wie 

heeft dit bedacht?’ Ook het houden van een presentatie is van de meeste jongens niet hun 

hobby. Ze worden enthousiast van het werken met een machine, maar dit… 

Maar laat ik hier nou juist enthousiast van worden! Ik vind het een uitdaging om de jongens 

te motiveren en ze zover te krijgen dat ze zich willen inzetten voor een goed resultaat. En als 

er drempelvrees is voor het houden van een presentatie, wil ik graag helpen om het 

zelfvertrouwen te laten groeien! Hier kan ik een stukje maatwerk leveren! 

Ik heb er heel wat interessante presentaties gehoord. Ik kreeg een kijkje in de keuken van de 

meubelmakers en ik keek mijn ogen uit! Ik stak mijn bewondering ook niet onder stoelen of 

banken. Bij één van de presentaties zei ik enthousiast: “Die tafel die je zelf hebt gemaakt. Die 

vind ik gaaf zeg! Wat kost die?”   

Aan het eind van zijn presentatie zei de leerling: “Weet u mevrouw, dit was de eerste echte 

presentatie van mijn leven. O, en over die tafel; ik kan wel een vriendenprijsje maken!” 

 

 


